
We horen je vraag 
We horen de kinderen hun vraag door hen telkens inspraak te geven in de verschillende 
thema’s.  
We dagen hen uit om hun eigen waarden –en normenpatroon te vormen.  
Hierbij leren we hen kritisch denken.  
We hebben oog voor elkaars spontane verwondering en we moedigen iedereen aan om 
vragen te stellen.  
 
We zien je talent 
We zien elkaars talenten en kunnen deze naar elkaar benoemen.  
We gaan opzoek naar onszelf en ontdekken wat we voelen en wat ons interesseert. Hieruit 
maken we keuzes om onszelf te ontplooien.  
We leren om op een goede en fijne manier onze eigen mening te verwoorden.  
Filosoferen doen we samen.  
 

 
 
Wij voelen ons goed 
Het is belangrijk om een leuke klassfeer te creëren waar iedereen zich goed kan voelen en 
zichzelf kan zijn.  
Waar er op een respectvolle manier wordt omgegaan met mens, dier, natuur en materiaal. 
Hierin staat eerlijkheid centraal. Iedereen is gelijkwaardig en we omarmen elkaars verschillen. 
We leren omgaan met gevoelens en zetten in op goede relaties.  
 

We groeien samen  
We kijken naar de omgeving en de wereld rondom ons met een nieuwsgierige en leergierige 
blik. 
Het is belangrijk om van elkaar en anderen te leren.  
Hierdoor komen we te weten wat voor ons belangrijk is en waar we in de toekomst aandacht 
voor willen hebben.    
 
 
 
 

 


